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Vertelling 8–12 jaar

Petrus kan het niet begrijpen
Het kan niet. Het mág niet.
Petrus houdt zijn tanden op elkaar en schudt langzaam zijn hoofd.
Niet zeggen, Jezus, denkt hij. Niet zeggen.
Het lijkt of hij droomt; een akelige, nare droom, met Jezus, met zijn vrienden Johannes 
en Andreas en alle anderen. Maar het is geen droom. Het is echt.
Een paar minuten geleden keek Jezus de kring rond. Hij begon te vertellen, op een 
manier alsof hij een vervelend nieuwsbericht voorlas. Dat hij naar Jeruzalem moest 
gaan. Dat hij daar zou moeten lijden. Dat de hogepriesters en Schriftgeleerden hem 
zouden doden, en dat hij op de derde dag zou opstaan.
Petrus kan het bijna niet horen. De woorden van Jezus zijn als een koude douche. Een 
klap in zijn gezicht. Hij voelt de spanning in zijn lijf. Dan loopt hij naar Jezus toe. Hij 
pakt Jezus bij zijn arm, neemt hem mee, een paar stappen buiten de groep. Hij kijkt 
Jezus aan. ‘Zeg dat niet’, zegt Petrus. ‘Zeg niet dat je zult lijden, dat je gedood wordt. 
Dat laat God niet gebeuren! En wij ook niet!’ 
Jezus trekt zijn arm los. ‘Ga weg’, zegt hij kortaf. ‘Wat jij zegt, komt niet van God. Ben 
jij tegen Gods wil? Je denkt alleen aan wat de mensen willen!’
Jezus loopt terug naar de anderen. Petrus blijft achter. Hij voelt zijn handen trillen van 
woede en verdriet. Hij kan Jezus toch niet zomaar dood laten gaan? 
Petrus hoort Jezus tegen de anderen zeggen: ‘Als je mij wilt volgen, moet je jezelf 
vergeten. Als je alleen maar denkt aan je leven en je geluk, dan zul je je leven verliezen. 
Maar als je alles durft los te laten om bij mij te horen, dan zul je juist het leven 
houden.’
Jezus kijkt de kant van Petrus op. Zijn ogen staan vriendelijk en verdrietig. ‘Op een dag 
kom ik terug’, zegt Jezus. ‘Ik zal stralen van blijdschap, en de engelen zullen met me 
meegaan. Dan ben ik niet vergeten wat jullie voor mij gedaan hebben. Echt niet.’
Langzaam loopt Petrus weer naar de anderen. Hij blijft het moeilijk vinden. Maar hij 
zal ook proberen te vertrouwen. Als Jezus zegt dat het zo zal gaan, dan zal het zo gaan. 

Mattijs Weegenaar
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8-10 jaar

l
Gesprek: Petrus wordt boos en ver-
drietig als hij hoort wat Jezus zegt.
Welk gevoel zou Jezus zelf gehad

hebben toen hij vertelde dat hij moest sterven
en dat hij zou opstaan? Waarom denk je dat?

p
Spel: Petrus is boos en verdrietig. Hoe
zou dat eruitzien? Neem samen een
houding aan die daarbij past. Houd dit

vijf tellen vast en neem daarna vijf tellen een
ontspannen houding aan.
Gedaan? Doe het dan nog een keer, en vertel
voordat je de gespannen houding aanneemt
waar jij boos van wordt. Vertel in de ontspannen
houding hoe je het best met die boosheid om
zou kunnen gaan.

s
Creatief: In het verhaal was Petrus
gespannen. Wat kun je ertegen doen
als je zo’n gevoel hebt? De kinderen

maken een stressbal met ballonnen, vulmiddel
(bijvoorbeeld meel) en een trechter: https://
nl.wikihow.com/Een-stressbal-maken

11-12 jaar

l
Gesprek: Petrus zegt dat God moet
voorkomen dat Jezus sterft. Waarom
zou Jezus het daar niet mee eens

zijn? Als Jezus niet was gestorven en opge-
staan, zou dat dan verschil maken voor ons?

s
Creatief: Hoe zou Petrus aan het eind
van de dag terugkijken op wat er
gebeurd is? Schrijf een bladzijde uit

het dagboek van Petrus waarin hij het vertelt.


